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EL BOSQUE 
HOOGSTUDENTENCLUB 

UIT RUMBEKE 
1968 - 1971

57 JAREN GELEDEN WERD IN RUMBEKE 
EEN STUDENTENCLUB BOVEN DE DOOPVONT GEHOUDEN.

Geert Messiaen

In Heilig Rumbeke bestond eind de jaren 1960 een hoogstudentenclub “avant la lettre “ met 
name ‘El Bosque’ verwijzend naar het Sterrebos in Rumbeke.
De standplaats was de bovenzaal van het toenmalig ‘Gasthof de Vijfwegen’ in de Hoogstraat 
te Rumbeke.
De club had een eigen clublied en een schitterend fungerende schalkse Peter Nesten Truffaut 
(†), op dat ogenblik een bekende figuur in Rumbeke.

Na 57 jaar leek het me opportuun om de korte geschiedenis van de in 1968 opgerichte studen-
tenclub El Bosque uit Rumbeke eindelijk eens op papier te zetten.

Deze geschiedenis mocht niet verloren gaan.

El Bosque was een heerlijke gemengde studentenvereniging, wat betekent dat, enerzijds 
zowel universitaire studenten als studenten uit het hoger niet-universitair onderwijs lid konden 
zijn en anderzijds bestaande zowel uit meisjes (‘porrekes’ in het studentenjargon) als jongens, 
wat in die tijd revolutionair én gedurfd was. Dat leverde onze club bij de toen bestaande clubs 
spottend de bijnaam van ‘El Borstje’.

In 1968 legden enkele jeugdvrienden bestaande uit Rumbeekse studenten de basis van deze 
club met de nadruk op samenhorigheid, tradities en studentikoze activiteiten, waaronder 
een serieuze doop, zang- en drankgelegenheden.

Deze club was een lokale studentenvereniging die, zoals vele andere, de nadruk legde op so-
ciale en sportactiviteiten: uitstappen en het bevorderen van kameraadschap onder studenten 
uit dezelfde regio met de traditionele T-dansants in het belendend gebouw aan het Gasthof 
Vijfwegen.

Een greep uit de activiteiten:

•	 sportnamiddagen en zwemabonnement;
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•	 Folksong avond met Bart en Sin en een optreden van Willem Vermandere in de paro-
chiezaal Oekensestraat op 10 april 1971;

•	 15 november 1969: Konvent;

•	 fietstocht Vlaamse bergen;

•	 discussieavond Godsdienst – kerstfeesten;
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•	 voetbalmatch El Bosque- Gistelbeke op 26 december 1968. Onze ploeg bestond 
uit: Eddy Declercq, Luk Coussee, Carlos Vandecasteele (†), Geert Vinckier,Johan 
Doussy,Geert Messiaen, Carl Baert (†),Filip Neyrinck,Daniel Witdouck (†), Jose Van-
decappelle, Jan Haspeslagh - reserven. Chris Beel, Mark Defrancq, enz,..

•	 voetbalmatch El Bosque de Porrekes tegenover de overige mannelijke Commilitones 
op 27 februari 1971. Een première in Vlaanderen op het oefenterrein van SV Rumbeke 
Koestraat naast het scoutslokaal.
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Op 1 oktober 1968 werd een oproep gestuurd naar alle studenten en studentinnen te Rum-
beke.
We citeren: ‘beste student(in), het initiatief tot het oprichten van een Rumbeekse studenten-
club is eindelijk genomen.
een eerste kontaktname zal doorgaan op zaterdag 5 oktober om 3 h 00 in de vergaderzaal van 
het ‘gasthof Vijfwegen’( café beneden rechts).
Aangezien we nog niet over alle adressen beschikken, vragen we je zelf je vriend(in) en stu-
denten, uit Rumbeke natuurlijk’ uit te nodigen (universitair en & niet-universitair hoger onder-
wijs.) We rekenen ten stelligste op uw studentikoze aanwezigheid … afgesproken?
HET VOORLOPIG BEWIND!! P.S. De debatten zullen zeker voor 6 h 00 gesloten zijn …’

De brief werd opgesteld ten huize van de gebroeders Baert Izegemsestraat 19 te Rumbeke 
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via een stencil en in enkele exemplaren afgedraaid, na de nodige verbeteringen aangebracht 
in de brief.

De oproep werd vergezeld van een uitgebreid voorstel van dagorde en de vermelding van een 
voorstel van presidium, namelijk :

•	 praeses: Frans Vinckier

•	 vice-praeses : Geert Messiaen

•	 Secretaresse: Ingrid Vanmechelen (†)

•	 Schatbewaarder : Carl Baert (†)

•	 Sportleider :Carlos Vandecasteele (†)

•	 Ontspanningsleider : Raymond Vandecasteele

•	 Presidiumleden: Jan Haspeslagh en Thérèse Basyn en twee leden uit het niet-univer-
sitaire onderwijs

Jan Haspeslagh, cantor van de studentenclub, werd later dirigent van de Bob Boonsingers en 
schreef en componeerde het clublied ‘El Bosque’.
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Op de bijeenkomst zelf werd unaniem beslist:
Lint presidium: kleuren blauw, geel,blauw

•	 praeses: Frans Vinckier

•	 vice-praeses: Geert Messiaen

•	 schatbewaarder : Carl Baert (†)

•	 secretaresse :Ingrid Vanmechelen (†)

•	 sportleider: Daniel Wittouck (†)

•	 public relations : Carlos Vandecasteele (†)

•	 praesidiumleden : Thérèse Basyn en Maria Roelens

•	 fotograaf: Christiaan Beel (†)

•	 publiciteit: Rik Van Callbergh

Op 10 oktober 1968 vertrok een volgend schrijven:
‘uitnodiging tot het doopsel van de hoogstudentenclub El Bosque naar de doopkapel in de 
bovenzaal van het Gasthof Vijfwegen - eerste gebeden: om 8 h stipt - wee hen die te laat ko-
men - gelegenheidstoespraak: door onze peter Nestor - absolutie: zeker voor middernacht.

Getekend het presidium: Frans, Geert, 
Carl, Ingrid, Thérèse, Maria, Daniël, 
Carlos, Rik, Chris.’

Korte tijd na het doopsel verscheen in 
de Weekbode van vermoedelijk zater-
dag 25 oktober 1968 een artikel getiteld 
‘Cohn-Bendith? Neen: El Bosque. Kers-
verse studentenclub heeft gedroomde 
engelbewaarder’
ik citeer letterlijk uit het krantenknipsel:
‘…voor de avondmis vergastte El 
Bosque de kerkgangers op een opge-
merkte rondrit door de hoofdstraten van 
de gemeente Rumbeke …onder spon-
tane politiebegeleiding.’s Avonds ging 
in het Gasthof Vijfwegen de traditionele 
doop der eerste jaars door die elk een 
lepel zout moesten slikken en andere 
interessante opdrachten uitvoeren. 34 
van de 60 leden waren aanwezig.’
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Pittig detail uit het bewuste krantenknipsel getekend JL: ‘Historische geesten hebben uit-
gekiend dat van 1923 tot 1927 te Rumbeke een soortgelijke organisatie bestaan heeft onder 
de naam “Vlaams en Vroom’.

Studentenclubs in België hebben een rijke traditie die teruggaat tot de 19e eeuw. Aan het 
einde van die eeuw ontstonden de eerste regionale studentenverenigingen, vaak aangeduid 
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als ‘studentengildes’. Deze verenigingen brachten studenten samen op basis van hun geo-
grafische afkomst om het sociale leven te bevorderen en heimwee te verlichten. Voorbeelden 
hiervan zijn:

•	 Ons Hageland (1875)

•	 Roeselaersche Club (1876)

•	 Antwerpsche Studentenkring (1881)

•	 Kortrijkse Groeninghegild (1884)

•	 Brugsche Club (1886)

•	 Moeder Westland (1886)

Deze clubs fungeerden voornamelijk als gezelligheidsverenigingen zonder strikte regels of 
uniforme activiteiten. Ze organiseerden bijeenkomsten, feesten en andere sociale evenemen-
ten en uitstappen om de banden tussen studenten te versterken.

In de loop der tijd werden tradities en rituelen belangrijker binnen deze verenigingen, mede 
onder invloed van Duitse studentenclubs.
Elementen zoals het dragen van petten en linten, het hanteren van specifieke regels en het 
introduceren van hiërarchische structuren werden overgenomen. Eerstejaarsstudenten, vaak 
aangeduid als ‘schachten’, ondergingen ontgroeningsrituelen, terwijl ouderejaars de rol van 
‘bazen’ op zich namen.

Na de Tweede Wereldoorlog, en vooral vanaf de jaren 1960, nam de populariteit van studen-
tenclubs af.
Dit was deels te wijten aan de veranderende maatschappelijke waarden en de democratise-
ring van het hoger onderwijs.
Toch bleven bepaalde tradities, zoals cantussen en studentendopen, voortbestaan en kenden 
ze later een heropleving.

MODERNE STUDENTENVERENIGINGEN

Tegenwoordig bestaan er in België diverse studentenverenigingen, variërend van regionale 
clubs tot faculteitskringen en culturele genootschappen. Deze verenigingen organiseren een 
breed scala aan activiteiten, waaronder sociale evenementen, culturele uitstapjes, lezingen en 
sportactiviteiten.

Hoewel de traditionele studentenclubs niet meer dezelfde prominente rol spelen als vroeger, 
blijven ze een belangrijk onderdeel van het Belgische studentenleven en dragen ze bij aan het 
behoud van rijke tradities en sociale verbondenheid onder studenten.

Praesessen Studentenclub EL BOSQUE
1968-1969 : Frans Vinckier
1969-1970 : Geert Messiaen
1970-1971 : Geert Messiaen 

SLOT

Wat een heerlijke tijd met en bij deze club.
Nostalgie ja, heimwee ja.
Wat een vriendengroep en primeur in Rumbeke 
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EL BOSQUE verwezenlijkte in een kort bestaan – bij het stopzetten jaargang 1971 waren 
de stichters van de club afgestudeerd en was er spijtig genoeg geen opvolging voor het pre-
sidium – alle beoogde doeleinden: nl. het inrichten van clubavonden, T-dansants, cantussen, 
convents, uitstappen en het proberen aan sport te doen.
De club omvatte personen van beider kunne en werd door de omringende studentenclubs 
indertijd ten zeerste gewaardeerd. Het was een club die losstond van politieke, filosofische en 
godsdienstige opvattingen.

Een club ook die even aan politiek deed bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen voor de 
fusie van Rumbeke met Roeselare en …de lijst Nieuw Rumbeke had warempel gekozenen.
Een heerlijke club die te vroeg gestopt is en ter ziele is gegaan.

Mijn bijzondere dank gaat ook uit naar Jo Baert , broer van mijn beste betreurde jeugdvriend 
Carl (°30 augustus 1947-†7 juli 2018).
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Jo uit de Izegemsestraat 19 te Rumbeke hield al die jaren, zegge en schrijve, 57 jaren, getrouw 
de archieven van El Bosque bij.

Bij deze draag ik eveneens deze samengebalde geschiedenis van El Bosque op aan alle té 
vroeg gestorven commilitiones . Echte, hechte vrienden - wat een groep!

Leve El Bosque!

Bronnen :
•	 archieven Johan Baert.
•	 Roeselaarse Weekbode.

•	 briefwisseling El Bosque : in tekst bijzonderste briefwisseling en stavingsstukken.

•	 mondelinge en geschreven overdrachten.


